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Een ‘warm welkom’ voor onze nieuwe ambtsdragers! 
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Jaargang 14, nummer 2 
Redactie: 
Ied van Baren 
Marcella Grob 
Han Langeveld 
Wil Langeveld 

 
Deïsme? 
Een vriend van ons stuurde recent een gedicht naar ons 
toe van Gerrit Achterberg met als titel ‘Deïsme’. 
De eerste strofe van het gedicht luidt als volgt:  
De mens is voor een tijd een plaats van God. 
Houdt geen gelijkteken nog iets bijeen, 
dan wordt hij afgeschreven op een steen. 
De overeenkomst lijkt te lopen tot 
deze voleinding, dit abrupte slot 
Vanuit de filosofie van het Deïsme (kortgezegd, God als 
schepper van het universum heeft na de schepping op 
geen enkele wijze meer ingegrepen in het proces van 
de natuurwetten) is deze strofe ergens wel begrijpelijk. 
Maar wil dat dan ook zeggen dat God zich niet meer 
met de mensheid bezighoudt? En toen stond recent 
lied 13a op de liturgie (zie de tekst op pagina 19), ‘Hoe 
lang vergeet U mij, o God’! We suggereren niet dat het 
lied gebaseerd is op het Deïsme maar het gaf bij ons 
toch wat verwarring want het suggereert wel dat God 
de mensheid is vergeten c.q. zich voor de mensheid 
verborgen houdt (en alles overlaat aan de wetten van 
de natuur?). Het tweede couplet van lied 13a -Hoe lang 
o God, houdt U zich stil- maakt die gevoelens alleen nog 
maar sterker. Het derde couplet is echter een couplet 
van hoop. De dichter verwacht dat, ook al houdt God 
zich stil en verborgen, hij nog steeds van hem (de mens) 
houdt. In het gedicht van Achterberg is het juist Jezus 
die als bemiddelaar tussen God en de mensheid 
optreedt en ervoor zorgt dat God de mensheid niet 
verloren laat gaan. Mogelijk geen enkele relatie dus 
tussen het gedicht van Gerrit Achterberg en lied 13a 
maar toch....! In beide teksten komt er toch een 
moment van hoop. Weliswaar pas tot slot maar hoop 
blijft nu eenmaal iets waar naar men altijd kan uitzien! 
Daarom een goede en hoopvolle weg naar Pasen 
toegewenst! 
Han en Wil 
 

Kopij inleveren voor het april 2025 nummer uiterlijk 
woensdag 19 maart 2025. 
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
 

 

Foto’s voorkant: Jaap de Wit 
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SIGNAAL  
   
Heilig je leven!  
Het thema van de veertigdagentijd vanuit de PKN luidt ‘Als nieuw: heilig je leven’. Ik moest denken aan de tekst uit 
Johannes 17, waar Jezus net voor hij gevangengenomen wordt, bidt voor zijn volgelingen. Hij bidt vooral met oog op 
de tijd na zijn opstanding. In vers 19 lezen we: “Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de 
waarheid geheiligd zijn.” Het is een verhaal op de drempel; een verhaal van het aannemen van een nieuwe 
identiteit. De leerlingen zijn bij Jezus gaan horen, omdat ze in hem geloven. En straks, na zijn opstanding, worden ze 
de wereld ingestuurd als discipelen van Jezus en dus ook als geheiligden.  
 
Wij, heilig? 
Ik zou over mezelf als christen of over onze gemeente veel goeds durven zeggen. Vertrouwend, betrokken, 
enthousiast, vriendelijk, etc.. Maar ‘heilig’ gaat me wel heel ver. Wij, heilig? Nee. Dat zou ik niet zo snel zeggen.  
Ook op de leerlingen zal vast wel eens iets aan te merken zijn. 

In Exodus 19:5-6 wordt bij het sluiten van het verbond gezegd: “Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een 
heilig volk.” Keer op keer lezen we dat God heilig is. Het contrast wordt in Exodus 19 zo duidelijk. Er wordt verteld 
dat God zó heilig is dat als hij neerdaalt op de top van de Sinaï dan de hele berg tot aan de laatste steen aan de voet 
van de Sinaï heilig is. Maar het volk dat er soms ook een zooitje van maakt, eigenwijs is en het soms maar moeilijk 
vindt om op God te vertrouwen… (lees Exodus er maar op na) Nee, ze zijn verre van perfect. Toch worden ze hier 
‘heilig’ genoemd. 

Het thema ‘heilig je leven’ roept bij mij al snel het gevoel op dat het toch niet zal lukken. Een goed streven, 
maar vrijwel onmogelijk. Als een oproep of als een taak klinken toch die woorden: heilig je leven. Laten we terug 
gaan naar wat dat woord heilig eigenlijk betekent. Volgens mij is dat behulpzaam. 
 
Wat is (je) heilig? 
Juist omdat we het woord vaak gebruiken voor God heeft het een connotatie van ‘perfect, volmaakt, puur en 
verheven’. Als we het over de heiligheid van God hebben is dat terecht. Maar in de basis betekent het woord ‘heilig’ 
zowel in Exodus als in Johannes eerder zoiets als ‘apart-gezet’ of ‘gewijd-aan.’ Heilig je leven wordt dan leef vanuit je 
horen-bij-Jezus. Leven vanuit de verbintenis met de Eeuwige, de Ik-Ben. 
Juist omdat het over heiligheid gaat in de veertigdagentijd klinkt ook mee in de oproep: maak ruimte voor wat er 
echt toe doet. Waar wil je aan toegewijd zijn? Wat hoort daar niet bij en kan beter opgeruimd worden? 
 
Een tijd van vasten 
Ik nodig je uit om je deze veertigdagentijd te bezinnen op wat voor jou heilig is en hoe je een toegewijd leven kan 
leiden. Traditioneel is de tijd voor Pasen een vastentijd; een tijd die ruimte wil maken en je stil wil zetten. Door te 
vasten van zaken die je vanzelfsprekend vindt of zaken die je afleiden van wat voor jou heilig is. Vasten kan op 
verschillende manieren, door iets niet te doen (geen alcohol, geen vlees, geen Netflix, geen chocola) of door juist iets 
wel te doen (stille tijd, bijbel lezen, omzien naar een ander). Iets heel kleins veranderen, kan soms al enorm helpen 
stil te staan bij die vraag: wat is voor jou heilig en hoe leid ik een leven toegewijd aan God. In Veenendaal gingen wij 
altijd op de fiets naar de kerk, dan ben je er zo. In de Stille Week gingen we lopend naar de verschillende diensten. 
Lopend hadden net even wat meer tijd ons voor te bereiden op de dienst, waar je uit je drukke leven zomaar instapt.  
Ook praatten we lopend graag nog even na.  
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Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met vasten en hopelijk ben je aan het denken gezet over het thema. We gaan 
als gemeente op weg naar Pasen. Met een inschrijfbord in de kerk willen we een aantal activiteiten organiseren om 
ons onderweg even te laten stilstaan bij de veertigdagentijd. Houdt de nieuwsbrief en de app in de gaten. 
 ds. Rianne Bogerd-Looijen 

 
 
 
Vieringen maart 2025 
 
Zondag 2 maart: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  mw. S. Klercq-Hofstra  
Ouderling van dienst: Mieke Schippers 
Organist:  Bas Vliegenthart   
Koster:   Jaap Swijnenburg   
Peuteroppas:  Jessica van Vliet en Fe Boere 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de bovenzaal  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / PGO_Plus  
Bijzonderheid:  Koffie drinken door PGO_Plus 
 
Zondag 9 maart: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Coroline de Ruiter 
Organist:  Han Langeveld  
Koster:   Cor van der Neut  
Peuteroppas:  Maud en Lynn Brouwer 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Bloemencommissie  
Bijzonderheid:  Eerste 40-dagentijd 
 
Zondag 16 maart: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. P.M.W. van der Schans,  

IJsselstein  
Ouderling van dienst: Agnelle van der Linde 
Organist:  Martijn van de Weerd  
Koster:   Hans Aleman  
Peuteroppas:  Marit en Noortje van den  

Brink   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie 
Bijzonderheid  Biddag, koffie drinken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 23 maart: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  dhr. J.P. Molenaar,  

Moordrecht  
Ouderling van dienst: Dita Aleman 
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Hans Stafleu 
Peuteroppas:  Nelleke en Rianne  

Lekkerkerker   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Plaatselijk Jeugdwerk 
 
Zondag 30 maart: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Annemarie Verweij 
Organist:  Piet van Rikxoort 
Koster:   Michel de Goeij  
Peuteroppas:  Astrid en Melanie van Vliet  
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie 
Bijzonderheid:  Kerk en school dienst, koffie  

drinken 
 
Overige vieringen: 
 
IKO avond gebed Oud Katholieke Kerk: 
5 maart  19.00 uur  Aswoensdag in RKK 
7 maart  19.15 uur Meditatief moment in  

                                           sacristie 
12 maart 19.30 uur Biddag in HGO 
14 maart 19.15 uur Meditatief moment in  
                                                          sacristie  
19 maart 19.15 uur Rianne Bogerd-Looijen 
21 maart 19.15 uur Meditatief moment in  
                                                sacristie 
26 maart  19.15 uur Roelof de Koning Gans 
28 maart 19.30 uur Taizé viering in RKK 
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Weeksluiting Wulverhorst: 
7 maart  19.00 uur pastor Thijs van Zaal 
14 maart 19.00 uur ds. Roelof de Koning  

                                           Gans 

21 maart  19.00 uur pastor Huub Spaan 
28 maart  19.00 uur ds. Rianne Bogerd- 

                             Looijen 
        

 
 
 
 
 
Maart 2025                Bron: Nederlands - Vlaams Bijbelgenootschap 
  
zondag  2 maart   Joël 1,1-14  
maandag 3 maart   Joël 1,15–2,2a  
dinsdag  4 maart   Joël 2,2b-11  
woensdag 5 maart   Joël 2,12-17  Aswoensdag  
donderdag 6 maart   Ester 4,1-17  
Vrijdag  7 maart   Ester 5,1-14  
zaterdag 8 maart   Ester 6,1-14  
zondag  9 maart   Psalm 81   Invocabit (Eerste zondag 40-dagentijd) 
maandag 10 maart  Ester 7,1–8,2  
dinsdag  11 maart  Ester 8,3-17  
woensdag 12 maart  Ester 9,1-15   Biddag  
donderdag 13 maart  Ester 9,16-26a  
vrijdag  14 maart  Ester 9,26b–10,3  Poerim 
zaterdag 15 maart  1 Korintiërs 13,1-13  Lezing 16 maart 
zondag  16 maart  Lucas 9,1-9   Reminiscere (Tweede zondag 40-dagentijd) 
maandag 17 maart  Lucas 9,10-17  
dinsdag  18 maart  Lucas 9,18-27  
woensdag 19 maart  Lucas 9,28-36    Lezing 16 maart 
donderdag 20 maart  Lucas 9,37-50  
vrijdag  21 maart  Jesaja 50,4-11  
zaterdag 22 maart  Jesaja 51,1-8  
zondag  23 maart  Jesaja 51,9-16     Oculi  (Derde zondag 40-dagentijd)  
maandag 24 maart  Jesaja 51,17-23  
dinsdag  25 maart  Jesaja 52,1-6  
woensdag 26 maart  Jesaja 52,7-12  
donderdag 27 maart  Jesaja 52,13—53:6  
vrijdag  28 maart  Jesaja 53,7-12  
zaterdag 29 maart  Jesaja 54,1-10  
zondag  30 maart  Jesaja 54,11-17       Laetare (Vierde zondag 40-dagentijd) 
maandag 31 maart  Jesaja 55,1-13  
 

 
 
 
 
  



   7 
 
 

 
 
 
 

Verslag vergadering Kleine Kerkenraad d.d. 5 februari 2025 
 
Onze ‘aankomend voorzitter’ opent de KKR-vergadering met het lezen van een gedeelte uit Spreuken 9: ‘Wijsheid en 
dwaasheid spreken’ met aansluitend een gedicht van Jacomine Bouwman en gaat voor in gebed. Tevens heet hij de 
aanwezigen welkom en memoreert tijdens het agendapunt ‘personalia’ het overlijden van Piet van Bemmel.  
De agenda wordt definitief vastgesteld met het toevoegen van de punten ‘organisatie 40-dagentijd’ en ‘de 
toepassing van het collectebusje’ bij het koffiedrinken na de dienst.  
 
Naar aanleiding van de notulen van de vorige kerkenraadsvergadering kan thans worden vastgelegd dat een tweetal 
gemeenteleden bereid is gevonden om de kascontrole bij de PGO uit te voeren. 
Tevens zal de kerkenraadsvergadering van 11 juni worden verplaatst naar 16 juli (agendacommissie naar 9 juli). 
Dit in verband met een gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de HGO-H op donderdag 12 juni. 
 
Bij de ingekomen stukken zit een bericht van de bevestiging tot predikant bij de protestantse Gemeente te 
Montfoort van ds. Marieke Sillevis Smitt op zondag 9 februari 2025 (onze predikant en onze scriba hebben samen 
met een gemeentelid als vertegenwoordigers van de PGO de intrededienst bezocht). 
 
Voor wat betreft de organisatie van de 40-dagentijd is er tijdens de vergadering een opzetje gemaakt van wat er 
gedaan moet worden (helaas kon er voor dit moment geen beroep worden gedaan op één van de commissies). 
- Het thema is ‘Heilig je leven’ 
- Er worden 40-dagentijdkalenders besteld en deze zullen vanaf 9 maart klaarliggen in de kerk  
- Er zal een activiteit m.b.t. liturgisch bloemschikken worden georganiseerd 
- Uiteraard is er gedurende de 40-dagentijd op elke vrijdagmorgen (m.u.v. Goede Vrijdag) gelegenheid om een  
  kop koffie of thee te komen drinken in de kerk. Er zal dan ook gelegenheid geboden worden om een kaars  
  te branden dan wel een moment van bezinning te nemen 
- De jeugdouderling zal informatie inwinnen inzake het project kinderkerk 
- Kaarten voor gevangenen zullen worden verzorgd door ZWO-KiA. Op zondag 2 maart a.s. kunnen deze  
  kaarten in de kerk worden geschreven 
- Onze predikant oppert het idee om in de hal van de kerk een bord te plaatsen met te plannen activiteiten  
  en waarop gemeenteleden een activiteit bij kunnen plaatsen (denk aan een stiltewandeling of een  
  religieuze wandeling of een stukje dienstbaarheid zoals bijvoorbeeld het verwijderen van papier en andere 
  afval op straat). Wel is het motto, ‘wie iets bedenkt moet het ook organiseren’! De aankondigingen  
  (Nieuwsbrief, App. etc.) worden dan door de kerk verzorgt. 
 
Vanuit het pastoraat worden thans de contactpersonen benaderd om samen de lijst te bekijken van de  
personen die door de diverse contactpersonen worden bezocht. 
Wel zijn we vanuit het pastoraat nog steeds dringend op zoek naar een 2e seniorenouderling. Informatie over 
deze functie zal door onze 1e seniorenouderling graag worden verstrekt (contact via scriba@protgemoudewater.nl). 
 
Het jeugdwerk zal spoedig middels overleg worden overgedragen aan onze recent beroepen huidige jeugdouderling.  
De diaconie meldt dat een wintermaaltijd staat gepland voor vrijdag 21 februari waarbij ook de jeugd 
is uitgenodigd en waarbij tevens de kinderclub (met daarbij de ouders) zal worden betrokken. 
Voor wat betreft de Kerk en School dienst op 30 maart a.s. is er met de Immanuëlschool overleg geweest om de Kerk 
en School dienst in één kerk te houden en niet verdeeld over de meerdere kerken. 
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Het College van Diakenen meldt: 
- men wil meer bekendheid geven aan de doelen van de diverse collectes. Dit kan gedaan worden door de  
  predikant of door de diakenen zelf. 
- men is reeds bezig met de startdag in september en stelt voor om van de zaterdag volledig naar de zondag  
  over te stappen. 
- het voorstel is om een overzicht samen te stellen van geplande activiteiten binnen de PGO. 
  De agendacommissie zal dit voorstel verder bekijken. 
 
Het college van kerkrentmeesters (CvK) meldt: 
- de actie kerkbalans 2025 loopt thans ‘volgens plan’ 
- er is een gemeentelid bereid gevonden om in de toekomst de uitvoering van de actie kerkbalans op zich te nemen 
- een eerste financiële raming over 2024 lijkt positief. Dit komt mede door een hogere omzet zalencentrum en  
  minder predikantskosten 
- de beheerderswoning is thans weer bewoond. 
 
De predikant: 
- Onze predikant komt met het voorstel om de PGO een plaats te geven op de kerkenkaart van Wijdekerk, een 
website voor LHBT+ mensen. Er is dan ook een logo beschikbaar voor op onze website. Dit gaat naar de 
kerkenraad van maart ter goedkeuring (zie ook www.wijdekerk.nl). 
 
Tijdens de rondvraag wordt gemeld dat nu er een sponsor is het ‘project aanschaf vleugelpiano’ van start is gegaan. 
Tevens wordt er gesproken over de positie van het collectebusje tijdens het koffiedrinken op de zondagochtenden 
na afloop van de dienst. Het ‘rondgaan’ van het collectebusje kan als niet gastvrij worden ervaren. Het collect busje 
blijft gehandhaafd maar krijgt een vaste plek tijdens de koffieochtenden. 
Een bericht hierover zal in de Nieuwsbrief en in de Ontmoeting worden geplaatst. 
 
De 2e scriba sluit de vergadering met het lezen van ‘geloven midden in de aardsheid van dit leven’ van  
D. Bonhoeffer met commentaar van Gerard Dekker. 
 
Volgende bijeenkomsten: 
Agendacommissie         3 maart 
Kerkenraad  12 maart 
 
Verslag van de KKR vergadering met dank aan onze notulist dhr. A. Dening. 
 
Han Langeveld - 2e scriba 
 
De kerkenraad zoekt nog steeds nieuwe leden - blijft u denken in mogelijkheden…..! 
De kerkenraad is blij dat een aantal mensen bereid werd gevonden om in januari toe te treden tot de kerkenraad. 
Echter zijn helaas nog niet alle vacatures vervuld. Heel belangrijk vinden we de vacature voor een tweede senioren 
ouderling. We hebben veel ouderen die graag bezoek krijgen van een ouderling. Een mooie en dankbare taak.  
En dan zijn er nog vacatures binnen de diaconie en kijken we voor de toekomst ook uit naar het gemeentelid dat de 
taak van scriba op zich wil nemen. Misschien wilt u denken aan wat voor u mogelijk is en kunnen we met elkaar in 
gesprek om die mogelijkheden door te nemen. Voor vragen aangaande de vacatures kunt u uiteraard het scribaat 
benaderen maar wilt u misschien eerst (of ook) een gesprek met onze predikant Rianne Bogerd dan kunt u haar 
appen of mailen voor een afspraak (tel. 06-49075736 of riannebogerd@protgemoudewater.nl).  
 
Namens de kerkenraad, Mieke Schippers (1e scriba) en Han Langeveld (2e scriba) 
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KERKELIJK BUREAU van 16 januari 2025 tot en met 12 februari 2025 
  
Wie worden er in maart 2025, 80 jaar en ouder: 
9 maart, Mevr. A.S. Voorhof-Sels, Prins Bernhardstraat 31, 3421JD Oudewater 
10 maart, Mevr. A. van 't Riet-Kroes, Joostenplein 12, 3421TC Oudewater 
10 maart, Dhr. B. Verweij, Prins Bernhardstraat 2, De Uiver, kamer 35, 3421JD Oudewater 
11 maart Mevr. M. Griffioen-Gerritsen, Molenwal 92, 3421CM Oudewater 
15 maart Mevr. N.F. den Toom, Papenhoeflaan 94, 3421XT Oudewater 
17 maart, Dhr. J. van Zwieten, Herman de Manstraat 4, 3421HX  Oudewater 
19 maart, Mevr. A. Muijs-Hoogendoorn, Prins Bernhardstraat 2, app. 210, 3421JD Oudewater 
22 maart Mevr. T. Wijnberg, Papenhoeflaan 49 -16, 3421XN Oudewater 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
 
Ingekomen: 
Mw. D. Milojevic, Prinses Margrietstraat 97, 3421HD Oudewater 
 
Overleden: 
Dhr. P.C. van Bemmel, Brede Dijk 3, 3421TK Oudewater 
 
Wijziging kerkelijke staat van dooplid naar belijdend lid: 
Mevr. M.W. Hokken-van der Vlies, Hoenkoopse Buurtweg 43, 3421GB Oudewater 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Dhr. G.M. Graveland, Kuifeendhof 7, 2623NS Delft (voorkeurslid PGO) naar Prinses Margrietstraat 63, 3421HD 
Oudewater 
Dhr. A.J. Breur, Zuid-Linschoterzandweg 78 A, 3425EP Snelrewaard naar Hekendorpse Buurt 99 A, 3467PC 
Hekendorp 
Dhr. S.J.A. Mesker, Wijngaardstraat 55H, 3421SC Oudewater naar Papenhoeflaan 109, 3421XP Oudewater 
Mevr. M. Koster-van Kempen, Prinses Margrietstraat 67, 3421HD Oudewater naar Prins Bernhardstraat 2, Uiver 
kamer 36, 3421JD Oudewater 
Dhr. P. van Doorn, Papekopperstraatweg 36, 3464HL Papekop naar Joostenplein 1, 3421TC Oudewater 
Dhr. M.F. Hulst, Koningin Julianastraat 15, 3421JA Oudewater naar Zuider-Kerkstraat 2, 3421AL Oudewater 
Dhr. F.C. Zondag, Waardsedijk 81, 3425TD Snelrewaard naar Utrechtse straatweg 64A, 3421GP Oudewater 
Mevr. J.A. Griffioen, Marktstraat 38, 3421AR Oudewater naar Biezenwal 1, 3421BE Oudewater 
Mevr. G.E. van der Ham, Hasseltlaan 444, 2625JC Delft naar Prinses Ariane Promenade 165, 2284VZ Rijswijk ZH 
(voorkeurslid PGO) 
 
Bedankt: 
Mevr. V.C. Boere, Twijnen 30, 3421JN Oudewater 
Dhr. S.T. van der Laan, Sint-Jacobstraat 17, 3011DK Rotterdam (was voorkeurslid PGO) 
Dhr. J.J.P. Six, Gerard Davidstraat 13, 3421HK Oudewater 
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NB 
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl of het 
kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl 
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden 

 
 
 
Pastoraat
 
Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan 
het woord. 
In de dienst van 26 januari luisterden we naar het lied 
‘Ik kan niet zonder U’ van Christian Verwoerd.  
Over één zin daaruit mijmeren we nog even verder. 
“Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan 
het woord.” 
Soms gebeurt het opeens. Je bent met iemand in 
gesprek en opeens valt het stil. Je eerste reactie is 
misschien ‘ongemakkelijk!’ Je bent dan vaak geneigd 
om de stilte zo snel mogelijk op te vullen. Toch kan 
het juist heel goed zijn om de stilte even te laten 
vallen. Bijvoorbeeld omdat je dan je gesprekspartner 
even de gelegenheid geeft te laten bezinken wat er 
allemaal gezegd is of om hem/haar een kans te geven 
woorden te vinden om iets te vertellen. In sommige 
gesprekken is het heel vanzelfsprekend dat je even stil 
wordt, vanwege het verdriet, de onmacht, de 
radeloosheid die je samen voelt om het verhaal van 
de ander. Weloverwogen woorden kunnen 
bemoedigend zijn, maar samen stil zijn in een 
moment van verdriet evengoed.  
Op andere momenten en in andere situaties is het 
juist belangrijk dat de oorverdovende stilte verbroken 
wordt. “Laat mij spreken met moed als Uw stem niet 
wordt gehoord” zingt Verwoerd. Het vraagt om inzicht 
en invoelingsvermogen om te ontdekken wat er met 
de stilte gebeuren moet. Daarom klinkt in het lied van 
Verwoerd steeds weer dat gebed: ‘Heer, geef mij uw 
wijsheid vandaag’ (de hele songtekst is op internet te 
vinden). 
 
 

 
Omzien naar elkaar. 
 Wat kan er in korte tijd veel gebeuren in onze 
gemeente. Vreugde en verdriet, het ligt vaak zo dicht 
bij elkaar. 
 Het was een bijzondere dag voor Mw. Tuinzaad in het 
Futurahuis. Zij mocht de hoge leeftijd van 100 jaar 
bereiken. Wij hopen dat zij nog een fijne tijd mag 
hebben met haar geliefden om haar heen. 
Totaal onverwachts werden wij opgeschrikt door het 
trieste bericht over Piet van Bemmel. Tijdens zijn 
geliefde sport kreeg hij een hartinfarct. Na een heftige 
tijd tussen hoop en vrees werd duidelijk dat Piet dit 
niet zou kunnen overleven. Op 1 februari is er in een 
overvolle kerk afscheid genomen van Piet.  
In zijn gezin, voor zijn moeder en veel mensen om 
hem heen zal dit voor altijd een lege plaats zijn.  
Wij wensen ieder kracht en steun van onze hemelse 
vader toe. Piet van Doorn (Joostenplein 1) is 
ongelukkig gevallen en heeft daarbij zijn heup 
gebroken.  Hij is inmiddels geopereerd en wensen 
hem een spoedige thuiskomst. Ook pech voor Annie 
de Wit –Bax (Biezenstraat 2). Ook zij is gevallen en 
heeft hierbij haar bovenarm gebroken. Een erg 
pijnlijke en onhandige blessure. Nelly Brandhorst 
heeft helaas weer een operatie ondergaan en is nu 
weer herstellende. Ook Marlou Verweij, 
(Goudsestraatweg 66) moest een ingreep ondergaan, 
maar alles gaat gelukkig weer goed met haar. 
Dankbaarheid bij Coby den Butter na een spannende 
periode om haar gezondheid. Zij is inmiddels weer aan 
het werk. 
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Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

Ø Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 
Ø Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 
Ø Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken? 

Wij vernemen het graag van u! 
Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert! 
  Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 06-42053254 
 
 
 

 
 
 
 

Wij zijn dankbaar dat er nieuwe ambtsdragers zijn 
bevestigd voor het werk in onze gemeente nadat 
anderen hun taak, na vele jaren, hebben beëindigd. 
Dat zij hun werk met veel plezier en inzet mogen doen 
in de wijngaard van de Heer. 
Zichtbare en onzichtbare zorgen, zorgen die je niet 
zomaar in je gemeente wil delen.  Aandacht, in welke 
vorm dan ook, doet ieder goed! Laten wij zo om 
elkaar heen staan. 
 
Maandkaarten november 
De maandkaarten van Februari zijn gestuurd 
naar:  Mw. Syke Boulogne-van der Veen, Mw. Riet van 
Dam- Slingerland, Mw. Hennie Stekelenburg-Mijnders, 
Mw.Corrie de Wit- Hoogenboom, 
Dhr. Jaap Tesink en naar Mw. Piety Bakker- de Jong, 
allen ter felicitatie met hun verjaardag in februari. 
Een felicitatie kaart i.v.m. een nieuwe woning werd 
gestuurd naar Mw. Riet van der Kamp, Mw. Carla 
Sieling-van der Steen, Dhr. en Mw. Van der Waay-
Krauss, Dhr. Piet van Doorn en Dhr. G. Graveland. 
Een kaart ter verwelkoming in onze gemeente werd 
gestuurd naar Dhr. en Mw. Benschop-Hoogenboom 
en naar Jeroen en Elza Scherpenzeel-Baars. 
Een beterschapskaartje werd gestuurd naar Nelly 
Brandhorst, Marlou Verweij en naar Hendrik 
Verdouw. 
Een condoleancekaart werd gestuurd naar de familie 
Kruiswijk, de fam van Wijngaarden, de familie van 

Bemmel, Mw. Van Bemmel -Kwakernaak en naar Hans 
en Dita Aleman.   
 
 
 
 
Koffiedrinken gedurende de maanden maart en april 
(40-dagentijd)  
Ons kerkgebouw zal gedurende de maanden maart en 
april op een aantal vrijdagochtenden tussen 10:00 uur 
en 11:30 uur geopend zijn om een kop koffie  of thee 
te komen drinken en uiteraard ook om even gezellig 
bij te praten. 
U bent van harte welkom op: 
- vrijdag 14 maart met gastvrouw Gerda van Zijl en  
   gastvrouw Dita Aleman 
- vrijdag 21 maart met gastvrouw Gerda van Zijl en  
   gastheer Hans van Zijl 
- vrijdag 28 maart met gastvrouw Carla de Groot en  
   gastvrouw Ineke van der Neut 
- vrijdag 4 april met gastvrouw Dita Aleman en  
   gastvrouw Hester Griffioen 
- vrijdag 11 april met gastvrouw Carla de Groot en  
   gastvrouw Ineke van der Neut 
Behalve ‘even gezellig bijpraten’ biedt het pastoraat u 
op de genoemde ochtenden ook de gelegenheid om in 
de kerkzaal een kaars te branden ter nagedachtenis 
en/of een moment van bezinning te nemen. 
Graag zien wij u op ‘op de koffie of de thee’ op de 
vermelde vrijdagochtenden.
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Vanuit de diaconie 
 
Vanuit de diaconie zijn we weer met vele 
verschillende dingen bezig. Zo hebben we afgelopen 
21 februari de wintermaaltijd mogen organiseren en 
hebben we op deze avond weer het startsein gegeven 
voor de ontmoetingsestafette. U leest verder op wat 
dit ook al weer is en hoe u zich kunt aanmelden.  
 
We zijn bezig met de voorbereidingen van de Kerk en 
Schooldienst die gehouden zal worden op zondag 30 
maart a.s. Het thema van deze dienst is de 
Barmhartige Samaritaan. We hopen jullie daar allen te 
ontmoeten. Wees welkom!!  
 
Als diaconie hebben we als doel gesteld meer 
aandacht te geven en inzicht te creëren aan hen die 
meer hulp nodig hebben in welke vorm dan ook. Dit 
zijn we in kaart aan het brengen door eerst te kijken 
welke lokale /regionale instanties zijn er, wie houdt 
zich waar mee bezig en hoe kunnen we elkaar hierin 
ondersteunen.   
 
De Ontmoetingsestafette 
 
Wegens succes herhaald! Hoe ging het ook alweer? 
Allereerst is het noodzakelijk dat u zich opgeeft, als u 
mee wil doen. Dit is mogelijk vanaf de wintermaaltijd 
op 21 februari, of op een zondag na de dienst. U vult 
een formulier in (zoals hieronder), stopt dat in een 
envelop en vervolgens in het koffertje in de hal van de 
kerk. Omstreeks Pasen zal het koffertje gaan 
rondreizen. Komt het koffertje bij u, dan is het een 
kwestie van afspreken met degene die uw envelop 
heeft getrokken. Zelf haalt u er ook een envelop uit en 
aan diegene geeft u het koffertje weer door. Zo heeft 
u twee verrassende ontmoetingen in petto. Is het nog 
niet helemaal helder? De handleiding zit ook in het 
koffertje en eigenlijk wijst het zich allemaal wel 
vanzelf! We hopen u te ontmoeten! 
 
 
 

ONTMOETINGSESTAFETTE Ja, ik doe mee! 
 
Naam: 
____________________________________________ 
E-mail: 
____________________________________________ 
Telefoon: 
____________________________________________ 
 
Welke vorm vindt u leuk om elkaar te ontmoeten? 
· Wandelen 
· Kopje koffie- of theedrinken 
· Samen fietsen 
· Iets creatiefs doen 
· Telefoongesprek 
· Ik laat mij graag verrassen 
· Anders: 
____________________________________________ 
 
Hartelijke dank voor het invullen. Heeft u nog vragen 
of opmerkingen? Mail: 
diaconie@protgemoudewater.nl Lever dit formulier in 
het daarvoor bestemde koffertje in de kerk, of bij één 
van de diakenen. 
 
Vakanties met aandacht 
 
Het Vakantiebureau (www.hetvakantiebureau.nl) 
organiseert dit jaar weer “Vakanties met 
aandacht”. Dit zijn vakanties voor senioren en mensen  
met een zorgvraag. 
 
De vakanties onderscheiden zich door de sfeer, de 
gastvrijheid, de gezelligheid en de wederzijdse 
verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. De 
vrijwilligers (aanmelden als vrijwilliger is ook mogelijk) 
zorgen er dan voor, dat het u aan niets ontbreekt. 
Tijdens de vakantie bent u vrij om te doen wat u wilt. 
U kunt er alleen op uit trekken, georganiseerde 
activiteiten bijwonen of samen met andere gasten iets 
ondernemen. Alle vakantieweken hebben een open, 
protestants-christelijk karakter. Dat is terug te vinden 
in de aanwezigheid van een pastor, tijdens iedere 
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week. 
Deze vakanties worden georganiseerd in verschillende 
aangepaste vakantieaccommodaties in het land. 
Jaarlijks genieten hier vele gasten van een week 
vakantie in één van de accommodaties, die u kunt 
vinden in Doorn, Ermelo en Wezep. 
Verder zijn er dit jaar weer vaarvakanties gepland met  
het schip de Prins Willem-Alexander. 
Ook worden er verschillende thema- en winterweken 
georganiseerd. 

Voor meer informatie kunt u met de diaconie contact 
opnemen.  
Uiteraard is het ook mogelijk om over andere 
vakantiewensen en ondersteuning vanuit de diaconie 
te praten.  
Aanspreekpunt: Leonie van den Brink 
06-11176118 
leonie_neut@hotmail.com 

 
 
 
 
 

Kerkbalans 2025 
Wij hebben t/m januari al weer € 24.874 ontvangen. Een artikel over Kerkbalans: “Zie artikel elders in dit blad”.
 
Opbrengst collectes januari 2025 e.d. 

dag Doel 
januari 2025 

Bedrag 
€ 

5 1e Algemeen kerkwerk 208,85 
 2e Diaconie 285,30 

12 1e Algemeen kerkwerk 259,90 
 2e KiA Binnenlands Diaconaat 189,41 

19 1e Algemeen kerkwerk 204,20 
 2e PGO/ Plaatselijk jeugdwerk 164,12 

26 1e Algemeen kerkwerk 232,85 
 2e PKN/jongere generaties – 

Nederland - Interactief 
Bijbelspel met jongeren 

212,75 

 koffiedrinken januari 2025  
5 Liturgiecommissie 67,40 

10 Zalencentrum 38,00 
19 Zalencentrum 63,30 
26 Zalencentrum 50,50 

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 
PGO te Oudewater. 
 
Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u ook gebruiken voor  
- collectes; graag voor het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke datum(s) of maand én voor 
welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 
- het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2025 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam 
en postcode huisnummer’ 
- voor het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel), dan met de mededeling ‘collectebonnen’.  
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PGO-website: 
- u kunt nu ook collectebonnen bestellen via dit menu via de rechterkolom helemaal onderaan. Hier kunt u uw 
bestelling plaatsen en vervolgens direct via iDeal betalen, wel net zo makkelijk.  
- ook kunt u collectes en giften doen voor diverse doelen: zie hiervoor ook de ‘collectezak’ in de rechterkolom op de 
PGO-website of als u die heeft via de Ontmoetingskerk-app. Dit alles kan ook door de rubriek bovenaan de PGO-
website: ‘Ontmoetingskerk app/digitaal loket’ aan te klikken. 
- bijdrage aan het koffiepotje kan via contant geld in het koffiepotje of via de QR-code op het koffiepotje of de 
Ontmoetingskerk-app. 
 
Bram Verweij en Elsbeth Barnard (VVB en Solidariteitskas),  
Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken) 
 
 
 

                             Actie Kerkbalans 
 
Wat zijn wij blij met het resultaat van de actie Kerkbalans! 
Er is heel gul gegeven en tot nu toe kunnen we een opbrengst noteren van bijna €126.000 aan toezeggingen. 
Fantastisch! Het is mooi om te constateren dat er zoveel mensen zijn die de PGO een warm hart toedragen.  
Zoveel mensen die meebouwen aan onze levende kerk waar we veel activiteiten kunnen bieden zodat iedereen  
zich thuis voelt; een baken van geloof, hoop en liefde. 
Iedereen heel hartelijk dank hiervoor. 
Ook dank aan alle vrijwilligers die in januari de brieven hebben bezorgd en de antwoordenveloppen ophaalden.  
Het is verheugend te kunnen constateren dat steeds meer mensen digitaal reageerden. Dit heeft veel voordelen bij 
het ophalen en verwerken van de toezeggingen. Onze dank hiervoor. 
 
Vriendelijke groet,  
Bram Verweij en Elsbeth Barnard 
Coördinatoren Kerkbalans 
 
 
Geldbusje tijdens koffiedrinken na de dienst op zondag 
Het is gebruik om tijdens het koffiedrinken een geldbusje rond te laten gaan, zodat een bijdrage gegeven kan 
worden. Als kerkenraad vinden wij deze wijze niet gastvrij overkomen voor gasten die in ons midden zijn.  
We hebben daarom besloten het koffiepotje een plaats te geven bij de uitgang van de zaal.  
Hiermee is iedereen nog wel in de gelegenheid om een bijdrage te geven.  
De opbrengst is overigens wisselend bestemd voor een commissie of de kerk. 
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 WERKGROEP KERK EN ISRAËL 

5 april JOODSE MAALTIJD in het kader van de SABBAT                                                                                
Dit jaar organiseren we als Werkgroep Kerk en Israël 
opnieuw een aantal activiteiten. De eerste activiteit 
vindt plaats op 5 april a.s. Dan houden we weer een 
Joodse maaltijd in het kader van de sabbat. We doen dat 
aan de hand van een liturgie die - in samenwerking met 
Joden - geschikt is gemaakt voor de christelijke 
gemeenschap in Nes Ammim. We vieren dus géén echte 
sabbat, (we zijn geen Joden). Je kunt zeggen dat we 
ongeveer laten zien hoe in een Joods gezin de sabbat 
gevierd wordt. En zoals vanouds maken we gerechten 
uit de Joodse keuken. In ons werkplan staat dat wij in al 
onze activiteiten de zintuigen willen prikkelen zodat er 
altijd iets “te horen en te doen, te leren, te zien, te ruiken 
en te proeven” zal zijn.  U kunt zich aanmelden via: 
kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze excursie zal plaats vinden op 22 juni 2025. We 

willen Amsterdam bezoeken en dat zal qua vervoer 
‘anders dan anders’ gaan! Details hierover volgen later.  
Reserveer de datum! 
 
‘Heilig je leven’, is het thema dat de PKN geeft aan de 
komende Veertigdagentijd die duurt van 5 maart t/m 19 
april. Het boek ‘Leviticus’ - Boek van het heilige - van 
rabbijn Jonathan Sacks past hier uitstekend bij. Sacks 
biedt een diepgaande analyse van het Bijbelboek 
Leviticus, een van de meest diepgaande en meest 
misverstane boeken van de Bijbel. Tegelijkertijd ziet 
Sacks Leviticus als de sleuteltekst van de Tora.                                                         
Eén van de voorschriften in Leviticus is de opdracht om 
heilig te zijn, omdat God heilig is. Mensen zijn niet alleen 
geschapen naar Zijn beeld, ze zijn ook geroepen om te 
handelen en te zijn zoals God handelt en is. Als u het 
boek Leviticus wilt bestellen bij Skandalon, ontvangt u 
tot Pasen en Pesach 20 april (dit jaar vallen Pasen en 
Pesach samen) 5 euro korting.  
 
Poerim (Lotenfeest) wordt dit jaar gevierd op 13 en 14 
maart.  Het is een vrolijk feest met een ernstig verhaal.  

 
Sippy Klercq  

ZWO/KiA-commissie 
 

Zoals beloofd is in de vorige 
Ontmoeting heeft u van ons nog 
tegoed wat de opbrengst voor 
War Child van het laatste 
kwartaal 2024 was. Er is € 367,00 
opgebracht. Dat hebben we 
inmiddels aan War Child 

overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor, ook namens  
War Child. 

 
War Child zelf mailde over het afgelopen jaar en het 
komend jaar het volgende.  
“Wij hebben er voor gezorgd dat veel kinderen konden 
herstellen van wat ze hebben meegemaakt. En ook 
komend jaar gaan we vol voor de toekomst van kinderen 
in oorlog. Zodat ook zij kunnen worden wie ze willen 
zijn. Kijk je met ons mee terug én vooruit? 
 
Syrië 
2024 We zorgden dat kinderen konden spelen en leren. 
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Van groot belang, omdat kinderen nauwelijks naar 
school konden door het aanhoudende geweld. 
2025 De situatie is veranderd. Daarom kunnen we nu 
ons werk uitbreiden naar andere regio’s en meer 
kinderen bereiken. Zodat ze écht vertrouwen krijgen in 
een veilige toekomst. 
 
Gaza 
2024 We gaven noodhulpkits en mentale steun. En 
boden zorgverleners speciale trainingen in mentale 
noodhulp om zo veel mogelijk kinderen te 
ondersteunen. 
2025 Ook dit jaar blijven we vastberaden om de 
veerkracht van kinderen in Gaza te versterken. Ondanks 
de chaos om hen heen. 
 
Zuid-Soedan 
2024 We boden bescherming, mentale noodhulp en 
onderwijs. En werkten hard om alleenstaande kinderen 
weer met hun families te herenigen.  
2025 We breiden ons werk uit naar buurland Soedan en 
blijven aandacht vragen voor deze afschuwelijke crisis 
van ongekende omvang. 
 
In 2025 is ons doel duidelijk: we móeten meer kinderen 
helpen dan ooit tevoren. Want de wereldwijde impact  
 
 

 
van geweld neemt alleen maar toe, zoals nu in DR 
Congo. En ook in landen zoals Oekraïne vergeten we de  
kinderen natuurlijk niet. We gaan dus hard aan de slag. 
Uw/jouw hulp is hierbij onmisbaar.” 
 
Zondag 2 maart 2025: Paasgroetenactie 2025 'Als 
nieuw'  

Het kunstwerk op de cover 
van de paasgroetenkaart 
2025 staat: ‘Het graf is leeg, 
Jezus leeft! Zijn opstanding 
maakt ons leven als nieuw’. 
 
Wij herinneren u als 
gemeenteleden aan het 
schrijven van een 
Paasgroetenkaart op zondag 
2 maart a.s. Alle 40 kaarten 
zullen daarna tezamen 

verzonden worden door ons naar het landelijk centrum 
van de PKN te Utrecht.  
 
Wij vragen u tenslotte tijdens de Pasen in uw gebeden 
ook te bidden voor al die mensen in gevangenissen in 
binnen- en buitenland. Zo hebben wij het mogelijk 
gemaakt een Paasgroet door te sturen naar 
gedetineerden waar ook per wereld. 

PGO_Plus    
     

ZIN IN FILM  

Zin in een goede film? 
Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook –  
‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan?  
In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele 
diepgang vertoond, welke je tot nadenken stemmen. 
Films die je soms verward en onzeker maken omdat ze 
vragen stellen en niet altijd antwoord geven. Goede films 
zijn met levensvragen bezig zoals: Wie zijn wij? Waar 
komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Wat heeft 
echt betekenis en waarde in je leven? Het woord 
‘bioscoop’ zegt het al: kijken naar het leven. Het kijken 
naar dit soort films nodigt uit tot gesprek met degenen 
die met je meekijken, hetgeen verrijkend kan zijn. En 
mooi meegenomen: samen zie je méér dan in je eentje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
AANVANG 19.30 uur in De Ontmoetingskerk,  
Westsingel 2, Oudewater. 
 
GAARNE VOORAF AANMELDEN BIJ: 
Jannieboing@kaijen.net 
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maandag 24 maart Oudewater 

One Life 
 
Verenigd Koninkrijk 2023. Biografie van James Hawes. 
109 minuten. Met o.a. Helena Bonham Carter, 
Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Lena Olin en Johnny 
Flynn. 
 
One Life vertelt het inspirerende, waargebeurde verhaal 
van Sir Nicolas Winton, door wiens 
inspanningen aan de vooravond van W.O.II meer dan 
zeshonderd voornamelijk joodse kinderen uit  
de handen van de Nazi’s werden gered. Jarenlang zette 
hij met een aantal vrienden zich in om de kinderen veilig 
naar het Verenigd Koninkrijk te brengen, waar zij veelal 
geadopteerd werden door Britse gezinnen. Vijftig jaar 
later, in 1988, verwijt Nicolas zichzelf echter dat hij niet 
genoeg heeft gedaan om alle kinderen te redden. 
 
“Één mens kan een verschil maken.”   “Save one life, save 
the world.” 
 

ZIN IN FILM 

Entree € 5,00 per persoon per avond.  
Alle films worden vertoond op groot scherm, met 
Nederlandse ondertiteling.  
Begeleiding: Jos van Hulsen. 
Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie 
Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden, 
m.m.v. Protestantse Gemeente Oudewater. 

 
ZIN IN FILM   
ONTROERT, BOEIT, IS OPWINDEND, MAAKT 
JE AAN HET LACHEN, ZET JE AAN HET 
DENKEN, WERKT VERBINDEND. 
 
 
 
 
 
 
 
‘Keek op de Preek’  
Op zondag 9 maart a.s. zal er na afloop van de dienst 
een ‘Keek op de Preek’ worden gehouden onder leiding 
van onze predikant, ds. Rianne Bogerd-Looijen. Onder 
het genot van een kopje koffie met cake nemen we met 
elkaar de strekking van de preek van die ochtend door 
en/of duiken we wat dieper in bepaalde aspecten van de 
preek. Onze predikant heeft reeds toegezegd een preek 
te zullen gaan houden die voldoende gesprekstof op zal 
opleveren om daar tijdens de ‘Keek op de Preek’ verder 
op in te gaan! We starten direct na de dienst en sluiten 
de bijeenkomst na ongeveer een uurtje af. We zien u 
graag op zondag 9 maart a.s. voor een ‘Keek op de 
‘Preek’! 

Verhuizing mevrouw Koster 
Via dit berichtje willen wij laten weten dat mevrouw 
Koster van de Margrietstraat 67 is verhuisd.  
Ze stond al op de wachtlijst voor de Wulverhorst.  
Vorige week werden we gebeld dat er een kamer vrij 
was. Op kleinschalig wonen afdeling de Uiver kamer 36. 
Onze moeder had steeds meer zorg en hulp nodig bij alle 
dagelijkse dingen. Het overviel ons allemaal, maar zijn 
blij dat onze moeder in Oudewater kan blijven.  
Zodat onze vader en wij er vaak naar toe kunnen gaan.  
Groeten van de familie Koster.  

Wandel je ook gezellig mee? 
Het lijkt ons leuk om met andere vrouwelijke kerkleden 
regelmatig gezellig een rondje te wandelen. 
Heb je hier ook zin in, laat het ons weten, dan kunnen 
we met elkaar kijken naar de mogelijkheden. 
Je kunt je opgeven via de kerk-app Vrouwen van de 
PGO. Gebruik je de kerk-app nog niet, dan kun je bellen 
naar Marja Benschop : 0613729347  
Ook kan het via de mail: mbenschop@hetnet.nl 
Wij hebben er veel zin in, hopelijk jij ook! 
Carla de Groot en Marja Benschop 
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In memoriam Corry Kruiswijk Haar zon ging onder 

de warmte blijft 
 
In 1954 trouwt Corry met Jan Kruiswijk en gaat zij bij hem in  
Oudewater wonen, boven de boekhandel. 
Ze bezoeken trouw de Gereformeerde kerk aan de Rootstraat,  
waar zij ook hun vier kinderen laten dopen. 
Wanneer er een beroep op Jan en later ook op Corry wordt  
gedaan om in de diaconie plaats te nemen, vervullen ze deze  
met volle inzet. Ook het coördineren van de contactdames en  
de kindernevendienst neemt Corry op zich.  
Jan sterft in 1984. Corry blijft nog 10 jaar boven de winkel wonen  
en verhuist daarna naar het Joostenplein.  
Als het lopen lastig wordt, besluit ze om vanachter de laptop de  
kerkdiensten te volgen. “Die techniek is toch prachtig! Je hoort  
er nog helemaal bij. Alleen spreek je niemand.”  Dus de koffie na  
de dienst wordt in haar geval één verdieping naar beneden om  
koffie met Janny (de Wit) te drinken en na te praten. 
Negen januari 2025 komt er een einde aan haar aardse leven. 
In de dankdienst staat de trouwtekst 1 Kor. 13:13 centraal.  
De liefde eerst voor man en kinderen en later voor de klein- en achterkleinkinderen komt duidelijk naar voren.  
En daarnaast ook de dankbaarheid. Ze heeft de mooie leeftijd van 92 jaar bereikt, maar zal zeker gemist worden. 
 
Dank 
We zijn -als kinderen van Corry- onder de indruk van de fijne manier waarop wij van alle kanten zijn ondersteund 
door vele betrokkenen bij de Ontmoetingskerk; predikante, ouderling/ambtsdragers van dienst, organist, 
beamerteam, koster(s), beheerder en medewerkers van het zalencentrum enz. 
 
Ook de vele kaartjes en andere tekens van medeleven van diverse gemeenteleden geven blijk van een mooie 
betrokkenheid. Wij willen iedereen hier heel hartelijk voor bedanken. 
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Gespreksgroep 25-45 jarigen. 
 
In het nieuwe jaar zijn we als Gespreksgroep alweer bij 
elkaar geweest. We bespreken allerlei onderwerpen die 
door de groep worden aangedragen. Het is heel fijn dat 
ds. Rianne Boogerd ons daarin wil begeleiden. 
Graag geven wij de avonden door waarop we de 
komende maanden bij elkaar komen. 

PASEN…Een toekomst vol van hoop  
 
Interkerkelijk Gospelkoor New Creation organiseert dit 
jaar een Paas sing-in op zondagmiddag 6 april om 16.00 
uur in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 te Oudewater.  
Noteert u het alvast? Nadere informatie volgt nog. 

13 maart 
10 april  
15 mei 
19 juni 
 
Iedereen in de leeftijd van 25-45 jaar is van harte 
welkom! We starten de avonden om 20.00 uur in de 
Ontmoetingsruimte (zaal 1) van het Zalencentrum. 
Hopelijk tot ziens! 
 
25 jaar getrouwd! 
Getrouwd: Ria en Arie Griffioen op 10 maart van het jaar 
2000! 
Locatie: Stadhuis Oudewater 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nu na 25 jaar is het feest met familie en kinderen aldaar. 
We vieren dan tevens Ria haar verjaardag (82 op 11 maart) 
al moet Arie dan nog even wachten...die is pas 81 jaar! 
Maar wat een leeftijd en dan nog heerlijk bij elkaar!  
 
Ria en Arie Griffioen 
 
Schilderwerken aan de muur 
Het leek mij leuk mijn hobby weer eens te delen, 
in plaats van de werken tegen de muur te bewaren.   
De werken zijn in verschillende technieken opgezet, 
waardoor een ander beeld ontstaat. 
Gebruik: Aquarelverf, acryl en houtskool. 
De beide collages ontstonden met veel knip, scheur- en  
plakwerk. 
Collage 1: Winter - Bornholm. Collage 2: Mens en ruimte. 
Net een soort puzzel. 
 
Veel (kijk)plezier, 
 
Fides de Jong 
 
Noot van de redactie: De werken van Fides de Jong hangen  
in Zaal 1 (de Ontmoetingsruimte) van ons Zalencentrum!

Lied 13a  Hoe lang vergeet U mij, o God 
 
Hoe lang vergeet U mij, o God 
verbergt U zich voor mij? 
Een teken krijg ik van U niet. 
Alsof U mijn verdriet niet ziet. 
Mijn wanhoop blijft nabij. 
 
Hoe lang, o God, houdt U zich stil 
terwijl ik op U wacht. 
En redt U mij uit deze nood? 
Mijn hart voelt zo verdord en dood 
het kwaad heerst dag en nacht. 
 
Zolang, o God, houd ik nog hoop. 
Ik ben U toevertrouwd. 
Verlos mij van mijn zware last. 
Tot zo lang houd ik hieraan vast 
dat U nog van mij houdt 
 
Tekst Karel Eykman 
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E-mail adressen  
 
• administratie@protgemoudewater.nl 
• cvk@protgemoudewater.nl 
• diaconie@protgemoudewater.nl 
• jeugdwerk@protgemoudewater.nl 
• kerkbureau@protgemoudewater 
• kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
• ontmoeting@protgemoudewater.nl 
• ontmoetingkerkapp@protgemoudewater.nl 
• pcp@protgemoudewater.nl 
• penningmeester@protgemoudewater.nl 
• pgo_plus@protgemoudewater.nl 
• scriba@protgemoudewater.nl 
• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
• webmaster@protgemoudewater.nl 
• zalencentrum@protgemoudewater.nl 
• zwo-kia@protgemoudewater.nl 
• Exposities: ria-griffioen@planet.nl 

 
 
 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Predikant: ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Mail: riannebogerd@protgemoudewater.nl 
Telefoonnummer: 06-49075736 
Mijn werkdagen zijn ma, woe, do, vrij 
Een mailtje of appje mag altijd! 
Bellen bij voorkeur alleen op de werkdagen tussen 
9:00-17.30 uur 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen 
en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk,  
tel.: 06-44553010 of email:  
zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk op de 
PGO website: www.protgemoudewater.nl      
rubriek Zalencentrum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
              
        
 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting  
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn adviseren wij € 15,00  
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden 
aangepast. 
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO website.  
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en 
adres - op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast hartelijk dank! 
 

 






